
Spel van de week (week 11) 


Soms komen er spelletjes voorbij die op het eerste gezicht niets bijzonders in zich hebben. Maar 
als je er langer naar kijkt, en die tijd hebben we vaak niet aan de tafel, bevatten ze een of meer 
pointes.


Dit is er zo eentje.


Je bent als Zuid deler met niemand kwetsbaar.


De bieding gaat als volgt:


West komt uit met ♥ vrouw. 

De dummy verschijnt op tafel.


Wat weten we? West heeft vermoedelijk ook ♥ boer. Met een kleine ♥ uit heb je al negen slagen. 
Leest West soms mijn stukjes? We gaan de slagen volgen.




1. ♥ vrouw uit en genomen in de hand. We gaan de ♠ ontwikkelen voor de negen slagen.

2. ♠Aas

3. ♠ naar de Boer om de Vrouw eruit te snijden

4. ♠ Heer en oost gooit een ♦ 7 weg en dat is een aan-signaal. In de hand een kleine ♣ weg. 

West heeft dus vier ♠ gehad en waarschijnlijk 4 ♥. Dus hooguit 5 kaarten in de lage kleuren.

5. Je speelt nu ♠ voor de Vrouw van West. 


We weten nu wel hoe het zit. Dit is er over:




Hoe oost en west ook tegenspelen er zijn altijd negen slagen. Als ze een slordigheidje begaan dan 
heeft Zuid zomaar een overslag. Bijvoorbeeld als West ♦Boer naspeelt die Oost overneemt met 

het Aas. Zuid kan dan naar de tafel om ♦Vrouw eruit te snijden.


♥ door is natuurlijk ook fataal want dan wordt de 10 een slag.


♣ Boer napelen is ook niet goed want dan wordt deze met de Heer genomen en wordt de vrouw 
er vervolgens uit gesneden. Maar goede verdedigers komen ongedeerd uit dit mijnenveld.


Op donderdagavond werd dit spel gespeeld.


Als je wilt reageren kan dat via e-mail: 
mvg555@gmail.com


Michel van Glabbeek  19 maart 2023 
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